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Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen, getrouwe God.
(psalm 31)
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Liefde en dankbaarheid nodigen ons uit
het aandenken te bewaren van

MEVROUW
CLEMENTINE KUYS
echtgenote van de heer Eduard VAN MOERE

geboren te Overmere op 1 september 1908 en
overleden te Zele op 11 maart 1986, gesterkt
door het H. Sakrament der Zieken en de Pause-
lijke Zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden.

We zijn diep bedroefd om het verlies van onze
geliefde. Zij was immers een beste echtgenote
en moeder. Met zorg en toewijding behartigde
Zi) het welzijn van haar gezin; zo lang ze het aan-
kon was haar niets te veel of te zwaar.

Ook voor buren en kennissen was ze steeds tot
hulp bereid, want ze was goed en meevoelend
van hart. Niet te verwonderen dat iedereen van
haar hield.

Jaren lang heeft ze kruis van last en pijn gedra-
gen: door artrose gekweld was ze aan bed of ze-
tel gekluisterd. Toch bleef ze opgeruimd van ge-
moed en droeg ze alles met veel geduld.

L e R E T

Ze was een kristene vrouw die haar vertrouwen
op God stelde. In stil gebed richtte ze zich tot de
Heer, die haar sterkte in moeilijke momenten en
haar hoop bevestigde op het hemels leven waar
alle pijn en tranen weggenomen zijn en hoogste
geluk heerst in Gods nabijheid.

We bidden met vertrouwen dat onze geliefde nu
moge genieten van de hemelse zaligheid.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor onze dierbare.

De families KUYS, VAN MOERE, DE RIJCKE en
DE JONGHE

danken U voor de blijken van deelneming hen
betoond in rouw en gebed.
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