Juliette De Vos

Geboren op 30-03-1921 te Aaigem
Overleden op 16-03-1990 te Gent
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De Heer is mijn licht en mijn leidsman

wie zou ik vrezen... Psalm 27,

Gedenk in uw gebed de ziel van
MEVROUW

Juliette DE VOS

echigenole van de heer
Edmond HAESAERT

Geboren te Aaigem op 30 maan 1321
en overleden in het AU Z. te Genl
op 16 maart 1990,

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Begr DE RYCKE, Niguwerkerken, Haaltert, Aalst
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Alles wat vergankelijk is

word! door hel vuur verteerd,

Maar Gods liefde biijft in esuwigheid.

Nu het lichaam van Juliette wordt afgebroken
geloven wi| dat Jezus al een plaats bereid hesft
in het huis van zijn vader

om daar voorgoed te wonen.

Wij wilen God danken om al het goede

dat van haar is uilgagaan.

In stri}d, in de pijn van het bittere lijden

in haar grootheid en zwakheid hebt Gij

haar geen ogenblik veriaten, God.

Zij was ons sleeds zo nabij

in haar goedheid en geduld

en de zorg die wij aan haar besteedden

was haar een sterke steun.

Mocht zij nu ons allen verder nabij bliiven in de
moed en levensdurf van haar man en kinderan.
Wi geloven God dat Gy ons trouw zult zin
over de dood.

Edmont HAESAERT,

Paul en Rita BEKE-HAESAERT,

De families DE VOS, HAESAERT,
DE RYCK en DE RO

danken U voor uw gebed
en uw medeleven.

Uitg. Mevr. DANCKAERT. Heldergem



