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De ouderdom is een kroon van glorie als hij met
rechtvaardigheid gepaard is. Prov. 16.

T Bid voor de ziel van

JULES DE VOS

weduwnaar van

PHILOMENA DE VOS

geboren te Uitbergen den é April 1860 en godvruchtig
overleden te Berlare den 4 Juli 1949 na ontvangen te
hebben de HH. Sacramenten.

Bij het heengaan van een vrome man als deze,
komt bij ons spontaan het gedacht: «Watis er nog
diep kristelijk gelool in ons Viaanderen, dat steunt op
God en metterdaad in allen eenvoud beleefd wordt ».
Elk rechtgeaard mens moet achting hebben voor den
arbeider die niettegenstaande stoffelijke moeilijkhe-
den, zich niet laat leven door de zo gazegde s«brede»
gedachten van dezen tijd, die slechts getuigen van
engheld, bekrompenheid, gemakzucht, maar uit
plichtvervulling en uit liefde voor zijn huisgezin noch
moeite noch offer ontziet. Immers de overledene
mocht er fier op gaan dertien kinderen te hebben
aanvaard van den Heer. In zijn huiselijk levea werd
hij diep beproeld door het verlies van negen zijner
kinderen. De beproeving maakte hem niet moeadeloos,
doch zoals het gloeiend vuur verhard zoo staalde de
beoroe ing zijn leven. Gelijk zijn leven was, zo was
ook zijn dood: ean heengaan naar de eeuwigheid
zonder angst noch vreess, maar betrouwensvol op de
bzloning di2 hem wacht. Mijn allerliefste Kinderen en
Kleinkinderen, ik laat U als erideel mijn onberispelij-
ken levenswandel en mijn geest van vlijt en arbeid.
Ik geal U mijn besten vaderzegen voor Elum uw leven.
Met moeder samen zal ik van uit den Hemel over U
waken. Liefste Dochter en Schoonzoon, van uit de
eeuwligheid dank ik / voor uw oprechte verkleeld-
heid en liefderijke verzorging in mijn ouden dag. Gij
allen, dierbare Fam'lieleden, maar gij bijzonder mijn
lie'ste Kleinkinderen, die mir zozeer liefhadt, blijit mij
indachtig in uw H. Communién en gebeden.






