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Heer ! Luister naar onge gebeden en geef aan
uw dienaars een voorspoedige reis, begeleid ze
met Uw zegen ; laat ons altijd Uw bescherming
ondervinden  in  alle wisselvallicheden van deze
reis en van ons leven. (Het Reisgebed)
-i-
In de vrede van Christus ruste de ziel van
DE HEER

JOZEF DE VOS

echtgenoot van MEVROUW

ANGELIQUE DE DOEBBELEER
Lid van de Bond van het H. Hart
geboren te Pamel, op 29 april 1904, en kortstondig
overleden op 31 januari 1967 te Roosdaal,

voorzien van de penademiddelen van Onze Moeder
de H. Kerk.

Goede Vader, gij waart, als de enpel Rafacl,
de trouwe gids en relsgezel voor echigenote,
Ekinderen en vrienden.

COpgerwimd en blij, met diep geloof en wvol
verirouwen  febt gif zo menipman ons  allen
meegenomen en teruggebrache in de veilige thuis.
Met een stille wenk en groet hebt :E'i'f ww innig
zieleleven en vreugde met allen willen delen.

Gij waart die reisgezel, die vertrouwen gaf o
de gevaren en moeilijkheden van de reis samen
fe leren dragen. We voslden ons zo veilip bif u.

En zo hegrijpen wij nu beter het woord van de
engel Rafaél, tot Tobit, Sara en Tobias, bif ziin
afseheid @ “Want het was door Gods wil, dat ik
bij u vertocfde ; zegent Hem en zingt Hem lof.
Niz is het tijd, dat ik terughkeer naar Hem, die
mij heeft gezonden [ looft gij echiter de Heer, en
verkondigt al zijn wonderwerken' .

Goede echtgenote, dank veor nw frouwe en
innige stewn in mijn leven !

Goede kinderen, weest steeds een veilige pids
ap de wegen van al die gij zult onimoeeten.

En gij, miin vele reisgenoien, weest steeds
gereed voor de grote reis en denkt nu in een klein
gebed, aan diegene die ©u zo menigmaal trachite
veilip te leiden.

H. lozef, neem mif nu op, als Patroon in mijn
paede dood, en laten wij samen opgaan el in
Grods Heerlijicheid !

Voor de Blijken van christelijke deelneming en
de troostende steun van uw godvreuchtige gebeden,
danken U oprechi :

Mw Jozef DE VOS, geboren Angelique
DE DOBBELEER, zijn echtgenote,
Heer en Mw Gustaaf VAN DER KELEN-
DE VOS en zoon Benny,
Heer en Mw Gustaaf DE VOS-HELMUS
en zoon Didier,
Heer en Mw Frans DE VO5-CORNELIS
en zoon Plet,
De families
DE VOS,
DE DOBBELEER,
CLEMENT,
WAUTERS.

De  plechiige ljldiensi, gevolgd wvan de teraarde

bestelling, heeft plams gehad in de parochiale kerk
van Ledelberg op 4 februari 1867.

Drukkerij D¢ Wever-Roose, Pamel-Roosdaal



