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Geboren op 02-07-1891 te Okegem
Overleden op 11-06-1980 te Ninove
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Mijn ziel verwacht van U verlossing,
Heer.
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BIID) VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

IRMA DE VOS

Weduwe van de heer
ALFONS HAELTERMAN

[ad wvan de bhontl «Kerk en Werelds

geboren te Okegem, op 2 juli 1891
en in de Heer ontslapen te Ninove, op
11 juni 1980, gesterkt door het Sakra-
ment der zieken en de Pauselijke Fegon.

Fen in-goed mens is van ons heengegaan,
Het was een leven zoals het op onze
dagen bijna niet meer denkbaar is: één
en al opoffering en totale inzet voor al
wie op haar ooit beroep deed,

Ze dacht alleen maar aan anderen om-
dat ze zoveel van hen hield.

Lieve moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder, nw heengaan doet ons pijn. We
zullen u missen, want bij u vonden we
ven thuils,

Hemelse Vader, wij danken u voor het
geloof, de moed en het vertrouwen dat
we van moeder meekregen.

Wij danken voor haar wvoorbeeld van
harde arbeid en haar barmhartige liefde,
ile troost en de bemoediging die van haar
nitring.

Onze gebeden en genegenheid zullen
moeder blijvend vergezellen.

De Heer schenke haar nw de eeuwige en
welverdiende rust.

Hoe kan ik mijn dank betuiren

voor al wat de IHeer mij zaf? (1I’s 116)

De families HAELTERMAN-DE VOS,
DE DUFFELEER en DE RIJCK,

danken U voor uw kristelijke
deslneming in hun rouw,

Drukkerij Excelsior, koster Okegem.
Begrafemissen Van Holsbeek, - Denderleeuw



