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Geboren op 20-03-1922 te Bassevelde
Overleden op 23-01-1962 te Eeklo
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Voor hen diein U geloven, o Heer, wordt het leven
slechts gewijzigd, niet ontnomen.

T

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

IRENE DE VOS

Echtgenote van Mijnheer
CYRIEL NOTTEBOOM

Geboren te Bassevelde op 20 maart 1922 en godvruch-
tig overleden te Eeklo op 23 januvari 1962, versterkt door
de H. H. Sacramenten der zieken.

De grootste genade die de mens gegeven wordt is een
goede moeder te hebben. Het moederhart is een afgrond
van lielde, van toewijding en zellopoffering. Zo was de
dierbare afgestorvene voor haar gezin. In werk en zorg
zonder mate, heeft zij zich dag san dag verpand voor het
welzijn van haar kinderen, indachtig de goddelijke belofte:
«Breng uw kinderen wel op en zij zullen uw troost wezens.,
Zij werd ontrukt aan de wakende liefde van echtgencot
en kinderen.

Zij moest ondervinden dat vele doornen groeien langs
ons levensbaan, en toch heeft zij niet gemord, want zij
wist dat de ziel door het lijden en de beproeving gelouterd
waordt, gelijk het goud in de smeltoven. Vol geloof en ge-
sterkt door de genaden van de H. H. Sakramenten is zij
gestorven onderworpen aan Gods H. Wil

God gaf ze ong: God nam ze ons: gelijk het de Heer
behaagde 2o is het geschied: de Naam des Heren zij geze-
gend.

Beminde ECHTGENCOT, dierbare KINDEREN, mijn
dood heeft u in rouw gedompeld. Doch troost u, want ons
afscheid zal niet eeuwig duren. Hebt dank voor uw lielde
en gorgen. Gedenkt steeds mijn goede voorbeelden, en
blijft mij indachtig in uw gebeden. Vaartwel. Tot weder-
#iens in de Hemel,

Heer Cyriel NOTTEBQOM;

Mejuffer Jeannine NOTTEBOOM:

Mejuffer Frangine NOTTEBOOM:

De familien DE VOS5, NOTTEBOOM, RIJCKAERT en
VAN HIJFTE danken U voor de blijken van genegenheid

en voor gebeden tot zielerust van de dierbare overledene,

Dirukkerii Panis Bassevelde.




