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Rust in vrede, rust in vrede
gi] die wandlend' zijt van hier
voorwaarts en voorbijgetreden
onder Christi strijdbanier.
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BID VOoOOoOR DE ZIEL

GUSTAAF DE VYOS

echtgenoot van
Marie-Sylvie Bayens
geboren te Ulthergen den 16 October 1854

en aldaar overleden den 28 Juni [938,
pesterkt door de laalste Heilige Sacramenien.

Hij was een man van groot geloof en deugdzaam :
eenvoudig, werkzaam en rechtvaardig, Wie hem
kende had voor hem achting en genegenheid.

De kwellingen van den ouden dag hebben hem
overvallen en hem geen rust noch vrede gelaten hij
dag noch nacht, waartegen geen zorg of liefde noch
medecin meer kon baten, Maar hij was zachtmoedig
en onderworpen zooals alleen een christen kan ziin,
die hoopt op verlossing en eeuwize vergelding, —
Zuyn dood was zacht en betrouwwvol als een beloo-
ning voor chnsten leven, als een begin van den
vrede zonder einde.

Beminde echtgenoote ge hebt me gesteund met
wijzen raad en trouwe zorg : ik dank U en zal U niet
vergeten. Beminde kinderen en kleinkinderen gi
ook hebt me eerbied en genegenheid en bijstand
betoond in min leed, en mijn erkentelijkheid ver-
diend. Weent niet over mijn verlossing, maar weest
mijn ziel indachtiz. En mogen we allen eens elkan-
der terugvinden in de onvergankelijke vreuzde van
den Heer.

o Heilig Harte sta me hij :

dat 1k van alle smartten vrij :

in eeuwigheid bij U moog zijn :
in vrede in licht en zonneschiin!

Rl oo T . - = iy ! Sl






