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Guillaume DE VOS

Echitgenoot wan Meuvrouw Maria Matthiis

Geboren te Haaltert op 23 oktcber 1914 én
goduruchtig overleden in familickring
te Denderhoutemn op 25 april 1996,
Gesterlt door het H. Sakrament der zieken.
Chad-Sirijder 1 940 - 1945

De families : DEVOS,
MATTHIJS, DE COSTER

en GOUBERT
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Er i= een woord dat ons reerverlyouwwd in de oren klinkl
mmaar nog meer spreekt fot ong harl: " Vader .

Dit woord roept in ons het beeld op van de man die een
gans leven heeft gewerkt, samen met moeder het lief en
het leed van het leven heeft gedeeld, trouw, fjverig, met

steeds voor ogen #Hin gesin: zijn vrouw en kinderen.

Hij bracht hen tot wat zij nu zijn, hen heeft hij het leven

voorgeleeld, met zin chiistelijke overtuiging: wees goed,
zorg woor mekaar en laal elkaar nooit alleen,

De Zondag was voor ons vader “de dag ™.

Kinderen en keinkinderen kwamen hem steeds opnieuw
met liefde in het hart begroeten: " Dag vaken "

[e laatste lijd heeft hij geleden.

Het was zwaar, ook voor ons moeken en de kinderen

die met hem mee-leden.

Het #al voor ons nosit meer 26 een Zondag zijn.

Dendeshouten, & mal 1996
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