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Liefde kent geen dood.

Zo zal zijn liefde bij ons blijven, nu
hij is heengegaan en

de eenzaamheid verschijnt.

ZALIG AANDENKEN AAN
HEER

Gerard DE VOS

weduwnaar van Elisabeth MATTHYS
Ere-Gemeentesekretaris

geboren te Haaltert op 22 november 1917 en
godvruchtig overleden te Aalst op 3 mei 1992;
gesterkt door de H.H. Sakramenten
der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Een eenvoudig, doch edel man is van ons heen-
gegaan.

Hij had lief met weinig cordelen en nog minder voor-
waarden.

Vanuit een rotsvaste geloofsovertuiging groeide zijin
levensleuze en visie «Plicht voor Alles ».

Deze gedachte doorweefde zijn welgevuld leven.
Eerbied betuigen aan dit diepste in hemzelf was
letterlijk leren buigen.

Een goed en rechtschapen hart was hem geschon-
ken om als gemeentesekretaris steeds ten dienste
te staan. Zelfs na de fusie konden zijn verafwonen-
de medeburgers steeds beroep op hem doen. Met
voorbeeldige wijsheid heeft hij samen met moeder
geleefd, om wilskrachtig de belangen van zijn ge-
zin en deze die hem dierbaar waren te behartigen.
Geen werk was voor zijn helpende hand te zwaar
en geen zorg werd te groot wegens zijn wijze raad.

Een sterk uithoudingsvermogen dreef hem naar het
zich nooit zo maar gewonnen geven. Tenslotte stierf
hij in grote kalmte en waardigheid.

Gods wil is vaak zo anders dan de onze.

Mu wij terugzien op het verleden met hem, is het
ons een les voor het heden en de toskomst.

In ruimte en tijd kruisen zich dan voorzeker onze
paden in Gods' Eeuwigheid.

Wij zijn fier op uw groots en verdienstevol leven ;
wij treuren maar buigen voor Gods wil.

Wij zeggen dank en bidden : «Vader, nu terug sa-
men met moeder, behoed ons verder zoals je 't hier
deed. Om u te eren, willen wij uw rechtgeaarde
voetsporen volgen in de richting van het Eeuwig
Leven.

De families DE VOS, MATTHYS, DE COSTER en
GOUBERT

danken voor uw deeineming In
rouw en gebed.
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