Felix DeVos

Geboren op 25-05-1833 te Vollezele
Overleden op 18-09-1910 te Vollezele
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Wij moeten de dooden niet beweenen, maar God
bedanken, dat Hij ze uit de ellenden dezer wereld

heeft willen verlossen. H. BERNARDUS,
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BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

FELIX DE VOS

GEMEENTERAADSLID
geboren te Vollezeele, den 25 Mei 1833 en aldaar

godvruchtig overleden den 18 September 1910,

- voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.
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Die in zijne hoop en in zijne werken gerust is,
doet aanstonds open als de Heer klopt, omdat hij
met blijdschap zijnen Rechter afwacht; en bij het
naderen van den dag der dood verheugt hij zich
over de glorie zijner belooning, H. GrEG.

Gelukkig is de mensch die met moed en onder-
werping het lijden verdraagt dat de Heer hem
overzendt; want het eeuwig leven zullen zij tot loon
ontvangen, Jac. I, 12,

Teergeliefde Broeders en Bloedverwanten, ik
sterf, maar ik sterf gerust en gelukkig. Daarom
blijft niet weenen, neen, maar gedenkt mijner in
uwe gebeden.

- Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem niet
voordat wij hem in het huis des Heeren zullen ge-
Jeid hebben. H. AMBR,

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde !

(300 dagen afl.)

R. ¥ P.
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