Euphrasie De Vos

Geboren op 10-04-1920 te Schriek
Overleden op 08-04-2013 te Opwijk
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Bij God alleen verstilt mijn ziel
van Hem komt mijn bevrijding
Ps 62

I

Lieve Zuster Euphrasia,

Met de woorden van Guido Gezelle mogen
wij tot u zeggen :

“Gij hebt geleefd gelijk gij hebt geloofd
Y. Vol was uw dag van daden en gedachten
Gij hebt gewerkt met hart en hand en hoofd
Uw lief en leed getorst met volle vrachten

Dankbaar gedenken wij het leven van Nu riep de dood ook u op Gods bevel

Zuster Euphrasia De Vos En schonk u 't eindeloze leven
Nu schouwt uw geest in Gods geheim bestel
Zuster van de H. Vincentius a Paulo Hij heeft zichzelf als loon aan u gegeven”
van Opwijk
Zij zag het levenslicht te Schriek op Wij danken u, Zuster Euphrasia, voor uw rijk
10 april 1920 gevulde leven.
Overleden te Opwijk op 8 april 2013
Aan God gewijd door de Rust nu in vrede
Kloostergeloften op 8 september 1942. voor altijd bij God,

Itijd i :
De Algemeen Overste en Raadsleden, veoraltljciiniens /haxe

de zusters van haar gemeenschap,
haar medezusters en de familie danken u
oprecht voor uw gebed en meeleven. Rouwbegeleiding Vandeperre - tel 052 35 58 50



