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Gedenk met een vroom gebed
de heer

CAROLUS DE VOS

Hij werd geboren te Bassevelde op 13 februari

1911 en ontsliep er zacht in de Heer in het

rusicord op 28 maart 1989, gesterkt door de
ziekenzalving.

Het lijden, de dood en de verrijzenis van de
Heer Jezus hebben we deze dagen herdacht en
zijn levensvoorbeeld en zijn woorden staan nog
fris in ons geheugen. Hij bevestigde : «lk ben
de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft,
zal leven, ook al is hij gestorven.» (Jo. 11, 25)
Alleen in het licht van het Paasmysterie krijgt
de dood zin : Christus immers is uit de doden
verrezen «als Eersteling van hen die ontslapen
zijn. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen
ook allen in Christus herleven.» (1 Cor. 15, 20)
Aan deze woorden vertrouwen we ons toe in dit
uur,

Eenvoudig en rechtschapen, opgeruimd en min-
zaam was het leven van deze overledene. De
kracht vond hij in zijn diep eenvoudig, maar ge-
meend geloof in God. Zijn kranig lichaamsge-
stel werd door de beproeving van het lijden
geknakt. Langs de weg van de geleidelijkheid
brengt God de mens tot de maogelijkheid van het
brengen van grote offers. Door kruis naar kracht
te geven, stelt God ons instaat om van dichtbij
zijn Zoon op diens lijdensweg te wvolgen.

Mu wij als gelovige mensen onze dierbare over-
ledene gaan begraven bidden wij tot God wvoor
wie alles leeft, dat Hij deze zwakke en vergan-
kelijke mens doet verrijzen in onvergankelijkheid
en hem verenigt met allen die reeds zijn voor-
gegaan. Moge God hem, door de kracht wvan
Jezus' werrijzenis, barmhartig zijn, vergeving
schenken van alle schuld en hem opnemen in
zijn eeuwige liefde.

Dierbare familie en vrienden, mijn tazk op
aarde is volbracht, ik keer terug naar de Vader
om eeuwig bij Hem te wonen, daar zien we
elkaar weer. Zusters en personzel wvan het
rustoord, U dank ik voor de genegenheld en de
goede zorgen, waarmee gij mij lange jaren hebt
omringd. Blijft mij allen gedenken in uw gebed.

Moge de Heer hem opnemen in de eeuwige
Paasvreugde,

Voor uw oprecht medevoelen
en voor uw gebed

dankt U de familie.
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