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Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen hoe bit-
ter het ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs.en goed
is. H. BasiLivs.
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VAN ZALIGER

BASILIUS DE VOS:

geboren te Vollezeele den 13 December 1836 en aldaar
godvruchtig overleden den 6 Juni 1018,
voorzien van de HH . Sakramenten der stervenden.
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Wi hebben hier op aarde geeng duurzame wverblif-
plaats, maar zoeken deze die wij eens zullen bewonen
in alle eeuwigheid. Her. XIII.

O dood, met welk geweld rukt gij den blinddoek voor
onze oogen weg! Hoe klaar toont gij ons de nietigheid +
van den mensch! Hoewel leert gy ons bermhertig te
zijn jegens de anderen, opdat wij zelf mogen genade’
vinden in het oordeel Gods. H. Avuec.

Het lijden van den tegenwoordigen tijd is van geéne
weerde, vergeleken bij de toekomende heerlijkheid,
welke in ons veropenbaard zal worden.

_— Rom VIII, 18.

Duurbare Broeders, Bloedverwanten en Vrienden,
dat de genade en de vrede Gods met u wezen, Stelt uw
betrouwan op de oneindige goedheid des Heeren, ver-
geet-mij niet in uwe gebeden en wij zullen elkander
wederzien voor ecuwig in den Hemel.

Myn jesus berinhertigheid! (100 d, ail.)
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

R. b P.






Vous tous qui me regardez, méditez f at ?nyez gilya hum
une douleur égale 4 la mienne.

Gij allen die mij aanziet, overweegt en siet of er wel |






