Andreas De Vos

Geboren op 15-07-1929 te Steenhuize-Wijnhuize
Overleden op 08-03-2007 te Gent
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Blijvend aandenken aan

de heer

André De Vos

echtgenoot van mevrouw Anna De Henau.

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 15 juli 1929

en plotseling overleden in het U.Z. te Gent op 8 maart 2007,

Lid van de Belgische Duivenbond en van Ziekenzorg

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven
en uw steunende aanwezigheid.
Een namis voor André zal opgedragen worden
op zondag 29 april om 10 vur. in de parochiekerk.
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André, Va, Peter, Opa, de "'masjer’! Vele namen, en toch maar
één man. Al die namen werden telkens met lefde en respect
uitgesproken. Dat respect verdiende je, want dat had je zelf
voor iedereen.

Je familie was je leven! Alhoewel je niet de persoon van de
grote woorden was, zagen we aan je ogen en je glimlach dat
je fier was op je gezinnetje. Je kon genieten, vanuit de vaste
plaats in je zetel, van je kleinkinderen die samen aan het

spelen waren. Je keek echt uit naar die drukke zaterdagavonden

met je geliefde vrouw, je kinderen, je kleinkinderen

en andere familieleden.

Met je handen, met bakstenen en mortel, maar ook met je
hart, heb je vele huizen gebouwd. Huizen die één voor één
een thuis zijn geworden,

De duivensport was je hobby. le had alles over voor je
duiven, tot op het einde. Langs deze weg had je ook een
grote vriendenkring opgebouwd. Hoeveel collega’s hebben
vrogger niet mee je duiven staan opwachten?

‘Kom, kom!" hebben we je dikwijls horen roepen.
De “‘Kom, kom® van vorige week was niet voor je duiven,
maar voor jezelf. le hebt die roep beantwoord,

Je blijft voor altijd onze André, Va, Peter en Opa.
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