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God is liefde.

]

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

ADRIENNE DE VOS
weduwe van Victor BORMS
geboren te Merchtem op

19 december 1910 en overleden te
Malderen op 16 juni 1996,

gesterkt door de sakramenten der zieken.

De families BORMS,
DE VOS en
VAN DE VOORDE,

danken U voor uw gebed en blijken
van deelneming in hun rouw.

Zij was een eenvoudig en goed mens.
Ziy was een brave moeder.

Zoals geen enkel ander mens, had ook
ziy haar leven niet in handen en heeft
zij harde dagen gekend, ook vele maan-
den van ziekte en lijden.

Vertrouwend op de kracht van het gebed
was zif in staat alles gelykmoedig te
dragen.

Dank U Jeannine en Karel voor de jaren
van zelfopoffering en goede zorgen.

Dank U kleinkinderen en achterklein-
kinderen.

Met dank aan dokter Van Praet en het
verplegend personeel wvan Godelieve
Van Praet,

begrafenissen broothaerts-van mulders
druk joz sleebus



