Yvonne De Smet

Geboren op 25-05-1935 te Gijzegem
Overleden op 29-04-1996 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

geboren te Gijzegem op 25 mei 1935
en overleden te Gent op 29 april 1996,

wwrw, indeken_ be

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

gesterkt door de H. Sacramenten.

Kinderen, mijn hele leven leefde ik zoals ik wou,
heb ik gedaan wat ik graag deed. En nu is het
genoeg geweest. |k ben moe gestreden. Vechten
kan ik niet meer. Mijn ziekte, die 10 jaar geleden
begon, heeft me lelijk te grazen genomen. |k wil nu
nog slechts één ding : afscheid nemen en sterven.
Zorg goed voor elkaar.

Natacha, jij staat al met één been in het volle
leven. Als het soms moeilijk is, denk even aan mij
terug. |k had het ook niet altijd even gemakkelijk.
Maak er iets moois van.

Maéla, ik had nog zo graag met jou aan zee
gespeeld maar mémé was toch zo ziek en had ver-
schrikkelijk veel pijn,

Ik ben nu bij de Heer en bid elke dag voor u.

Blijf aan mij denken, zowel in goeie als in mindere
dagen.

Vrienden, kennissen en familie, samen hebben we
lief en leed gedeeld. |k weet het, ik was tamelijk
spraakzaam, vergeef me als het soms storend of
kwetsend overkwam. We hebben ook goeie dagen
ehad, denk daaraan en vergeet de slechte.
edankt voor de steun en de hulp op die momen-
ten dat ik het alleen niet meer aankon. |k moet nu
afscheid nemen, ik zie jullie nog wel ... hierbaven.

Vaarwel jullie allen, heb elkander lief zoals ook ik
jullie heb liefgehad.
Yvonne.

Voor je aanwezigheid, je weoord van begrip,

je blijken van genegenheid en je stil gebed,
danken van harte de families BLOMME, DE SMET
en STEEMAN.

Met dank aan het verplegend personeel van het
U.Z.-Gent.

Begr. Tackaert-De Wilde, Jele



