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1.
BiD VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Victor Francies DE SMET

Echtgencot van Mevrouw IRMA BOGAERT

geboren te Woubrechtegem op 13 Juni 1883 en er god-
vruchtig in de Heer ontslapen op 27 Januari 1852 ver-
starkt door de genademiddelen van cnze Moeder de
H. Eerk. - x

Hij was Qudstrijder, vereerd met alle erefekens
van de oorlog 1914 - 1818.
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De Heer had hem met een gelukkige inborst be-
gaafd en hem een edelmuedige goede ziel geschon-
ken. Openhartig en rechtschapen, behulpzaam en
vriendelijk, was hij hierom de vriend van God en van
allen die hem kenden. Zijn nagedachlenis most in
ere bhjvan.

Vanhem mag gezegd worden goals van de wijze
uit de H.Schrift: "'Hij was sterk van krachten en voor-
zichtig van woorden en gal God wat zijn plicht was.,,

Voor 't vaderland en voor zijn medeburgers heef
hij, in de kracht van zijn jong leven, voorbeeldig en
tuchtvol, de verdediging waargenomen en de be-
vrijding beholpen.

Dierbare echigencte en kinderen, voart wel. Hebt
dank voor al de goede zorgen die ge mij hebt be-
steed. God zal er U vocr belonen, Bidt woor mij,
ook gij, mijin talrijke vrienden, eens zijn we weer
allen samen in de hemel met elkaar verenigd.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U 300 d. all,

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. afl.

UITG. VAN BOXSTAEL WOUBRECHTEGEM

Mevrouw Victor DE SMET-BOGAERT,

Mijnheer en Mevrouw Roger DE SMET-WAUTERS,

Mijnheer en Mevrouw Frans DE SMET-DE VADDER en kin-

deren Luc en Monique,
Mejuffrouw Blanche DE SMET,

De familien DE SMET, BOGAERT, HOEBEKE en

VAN HERREWEGHE,

Innig getroffen door de blijken van ge-

negenheid en deelneming in hun rouw,

BEDANKEN.



