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Ik ben de verrijzenis en het Lewen...
wie in Mij gelooft zal eesuwig leven |
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DANKBARE HERINMERING AAN
DE HEER

Emiel VAN DE VELDE

weduwnaar van Mevrouw
Adolphine, Irma PONNET

Geboren te Bavegem op 19 december 1902
en in familiekring overleden te Westrem
op 8 maart 1895, gesterkt door het
gebed van de H. Kerk.

Qud-strijder van de ocorlog 1240 - 1945,
Lid N.S.B. Bavegem
Lid gepensioneerdenbond.

Emiel verliet op hoge leeftijd dit aards leven,
Sterk gehecht aan zijn Bavegemse grond
waarop hij geboren werd, kon hij een leven-
stuk -lang erook op werken als stoker in de
melkerij van het eerste vur. De kunst om in
eenvoud gelukkig te zijn en te mogen genie-
ten mede met zijn Irma zaliger in een kraak-
net huis was zijn trots en zijn vreugde.
Hij verliet dan ook maar deze grond toen
verdere zorgen hem liefdevol werden toege-
diend in onze gebuurte : Westrem. Deze har-
telijke opvang en liefdevolle bekommernis in
zijn oude dag vermengde hij met veel
Bavegems bezoek. Zijn kinderen en zijn om-
geving waren de trots en de fierheid die
Emiel gelovig tot elkeen doorgaf als “zijn
levensverhaal’’.
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Met hem verdwijnt tevens een stukje Bavegem,
een oud-strijder in de klein geworden strijd-
makkers. Hij was een gelukkig man omringd
van kinderen en kleinkinderen en gekoe-
sterd door hen allen onder bijzonder ocog van
Jeannette.

"Wat deze man gesierd heeft en getekend
bevelen wij, Heer altijd bij U aan,

zijn werkzaamheid worde hem toegerekend,
en al het goede dat hij heeft gedaan,

"De vriendschap die van hem is uitgegaan
naar vrouw en kinderen, naar de gezinnen
van die hem dierbaar waren, die voortaan
hem zullen missen maar nog meer beminnen

"Wanneer de pijn van schade overgaat
zullen wij als voordien elkander vinden,
en met u spreken, vragen om uw raad,

"an met u bidden, dat de Heer u laat
verrijzen met de nieuwe dageraad,
vader, vriend, zozeer beminde !

Kom Heer Jezus, kom !

Voor de steun wvan uw gebed,
voor de troost van uw medevoelen,
danken U van harte :

De families VAN DE VELDE, VAN MIEGHEM,
PONMET, FOSELLE en GOOSSENS.

BESRAFENISSEN VAN ALBOOM A, MASSEMEN
DRUKKERIJ BULTINCK - KWATRECHT



