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Ik heb de weg der waarheld verkozen en uw gebo-
den niet vergeten ; wil mi}, o Heer, nlet verstoten,

(Ps 118)
oS

Tot vrome nagedachtenis
aan Minheer

Theophiel, Aviel, Eugenius DE SMET .

echigenoot van Mevrouw

Pharailde PIETERS

Vaoor het tijdelijke laven gaboren te Ovarmere, de 25
mei 1887 en naar het eeuwige geroepen te Zele, de 10
december 1961, na gesterkt te zijn door de H H. Sacra-
menten der ernst!ge zleken en de Pouselijke Zegen.

. Hij was Oud - Strijder 1914 - 1918,

Lid van verschillende godsvruchtige g=nootschappen.

De duurbare overledene was nog een man van de
goede Vliaamse stempel, met een groot gelool, een
goed harten 'n eerlljk geweten.

Als vader van een schoon ep kranig gezin, heeit hij
gewerkt en gezorgd zolang hij kon, met moed en grote
werklust, De rust en de vrede zocht hij steeds bij Onze
Lieve Heer, want hij was een vurig christen,

De laatste jaren van zijn leven waren vol troos!, maar
tevens met krankheld doorweven. Met Llerheld zag hij
zijn groot geworden kinderen op hun beurt hun levens-
weg gaan ; zlf zouden de tradilie van de familie en
van zijn leven verder dragen. Voor hem zell was de
avond van zijn leven dikwijls zwaar en lastig; doch
christelljk heeft hij zijn krankheid gedragen.

O. L. Heer belone thans overv!oadig zijn eenvoudig,
maar zo verdienstelijk en waardevol leven.

Beminde echigencle, moge uw grote geest van ge-
loof een zoete balsam zijn op de wonde dle mijn afstar-
ven In uw hart geslogen heeft. Heb dank veor uw
grote genegenhaid. Tot weerziens in de hemel.

Gelielde kinderen en kleinkinderen, bewaart trouw
in uw hart de herinnering aan vader. Zijn voorbeeld
weze voor u de te volgen weg. Bemint uw goede moe-
der en weest haar troost en steun.

Beste familieleden en kennissen, altijd heb ik getracht
mijn taak eerlijk te volbrengen en mijn groot verlangen
was sieeds een goede vader te zijn. Tot weerzlens op
de dog van de verrljzenis. Stort een gebedje voor mij.

Heer, geel hem de eeuwige rust. Het eeuwig Licht
verschine hem, dat hij ruste in vrede.

De lamilien
DE SMET,
WIERINCE,
PIETERS en
DE BAERE,

danken U hartelilk voor de troostvolle blijken van
genegenheld en gebeden welke zlf van uwentwege
mochten onotvangen, bij het afsterven wan hun
gellelde echigenoot, vader, schoonvader, grootvader,
broeder,schoonbroeder, com en kozijn.
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