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Gii allen die mij bemind hebt, betoont mij nu
uw liefde met veoor mij te bidden.

..{..

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

SYLVIE DE SMET

echtgenoote van Mijnheer
LOUIS VONCK:;
géboren te Erembodegen den 12 Apni 1862
en er godvruchtig overleden den 20 Januari 1935,
Versterkt door de heilige Sakramentern.

Met eenen waren Kristenen familiegeest bezield
maakte zij het leven aangenaam aan al hare kinde-
ren. Zij spaarde zich geen moeite voor het welzin
van hasr huisgezin en heeft hare kinderen dutir-
zame lessen en kristelilke deugden ten erfdeel
nagelaten.

Zij heeft geen misnoegen getoond toen de Heer

‘haar beproefde, zii heeft zich ootmoediglijk onder-
‘waorpen aan ziin goddelijken Wil. JOB. &,

Weent niet om mii, celiefde kinderen, want

* de Heer begunstizgde mij door een einde te stellen

~ aan mijn hopeloos lijden.

Beminde echtzenoot, kinderen, kleinkinderen

- en bloedverwanten, tot weerziens in den hemel,

Bidt allen voor mij en ik zal ook voor u bidden,
daar, waar alle smart een einde neemt en waar de

tranen van 't lijden veranderd worden in tranen
van vreugde.,

Zmzt I-Lfirt van Mana wees mune zahghr:ldt

De plemftge Lt_.rkdfeﬂsf en famardabesteﬂmg,
Vrijdag 1 Februari, te 8 u. in de parochiale Kerk
vrm Er'embadegem
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