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Sterven is niet het leven verlaten,
Maar overgaan tot het eeuwig leven.

+
Gedachtenisprentje aan leven en dood

van de Heer

EMIEL VAN DE VELDE

echtgenoot van Mevrouw

IDA, MARIE DE WANNEMAEKER

geboren te Uitbergen, op 5 januari 1901 én
overleden in St Blasius kliniek, te Dendermon-
de, op zondag 29 december 1974.

Gegterlit door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegtn.
Lid v/d hond der kristelijke gepansioneerden

en van de schuttersmaatschappij

Scheiden doet altijd pijn, maar zeer diep
wordt de droefheid bij het heengaan voor ie-
mand, die zo vol goedheid was voor zijn gezin.

De hoop van de kristen mens berust niet in
de aardse wereld, maar in het eeuwig geluk
van de hemel, ons door Jezus-Kristus gereed
gemaaket.

Wie leeft naar die hoop mag zeggen met
Sint Paulus «Ditis mijn roem het getuigenis
van mijn geweten, dat ik in deze wereld in de
eenvoudigheid des harten heb geleefd en in
oprechtheid God heb gediend.» (1 Cor.)
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Gelukkig de mens die de beproevingen van
het leven weet te dragen en daarin kracht put
voor zijn geloof. Moge de Heer om die liefde
hem opnemen in zijn eeuwig Yaderhuis.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u. |k ga heen, maar we zullen
verenigd blijven door de banden van onze
nooit te verbreken liefde. Betrouwt op God,
Hij alleen kan steunen en sterken.

Bidt voor mij.

Dat hij ruste in de vrede bij de Heer !

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
" zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Vij danken U daarvoor van harte,

De families VAN DE VELDE, VAN DE VELDE,
DE WANNEMAEKER en VAN DE VELDE,



