Prosper De Smet

Geboren op 16-11-1900 te Kerksken
Overleden op 21-12-1996 te Kerksken
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Zoveel uren, dagen, joren

heb ik in vrengde doorgebracht.

Heer dank U voor je rijke gaven,

voor je milde steun bif dag en nacht.

Maria, tot U zeg ik nog één keer : ,Wees gegroet”
En komt nu uze bunrnn heel vlug tegemoet,
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Vroom aandenken aan

Prosper De Smet

Weduwnaar van Amandine Seminck

Geboren te Kerksken op 16 november 1900
en er overleden op 21 december 1996,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond voor Gepensioneerden

WAAROM?

Ook voor mij zal’t uur eens slaan
dat hier mijn taak heeft afgedaan
dat Godes" vinger mij zal wenken
dat ik het huizeken, waarin

ik vreugde vond bij mijn gezin

een laatsten afscheidsblik zal schenken
winw, indeken_ be

En dat ik U mijn kinderen al,

die ik zo bemin, verlaten zal,

U ! die mijn troost waart in dit leven
en daar ik ‘s werelds zorgen ken

en van de jongsten niet meer ben
had ik toch graag nog wat gebleven,

Niet dat ik hier te klagen had

het leven gaf mij meer dan dat...

ik coit den meester durfde vragen

want 'k vroeg Hem enkel ‘t dagelijks brood,
bevrijd te zijn van ziekte en nood

en lust tot werken alle dagen.

Waarom ik dan nog blijven wou 7
Omdat ik van dit leven hou,

van wijde velden en landouwen,

‘t geroezemoes van mug en bij

van kleurige bloemekes in de wei,
van vogelen die hun nestje bouwen.

Dat ik hier haast niet meer zal zijn
dit nooit meer zien zal : doet mij pijn
nog groter leed : is niet te weten
-wanneer het uur van scheiden slaat
en al mijn dierbaren verlaat-

of ze me niet te gauw vergeten.

De familie dankt U voor uw gebed en medeleven.
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