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Wi geven hem uit banden
wij leggen hem neer in de aarde
in de handen van de levende God.

+
Wil in uw gebed het aandenken bewaren

van de Heer

Mauritius Augustinus DE SMET

echtgenoot van Mevrouw
Yictorine VAN DEN BOGAERY

gebaren te Heusden op 6 november 1908 en godwruchtig
overleden te Uithergen op 11 november 1579,
Gesterkt door de HH, Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.
Krijgsgevangene 1940 - 1945
Lid van de bond der gepensioneerden.

Het is sondag en wapenstilstand., De kille najaarszon
staat even stil en ook het ruime hartvan Maurice. De ger-
ste dag van de week en van de derde leeftijd betekeat voor
hem de intrede in de eeuwige leeftijd.

Op het feest van de kindervriend is de allemansvriend
zachtjes heengegaaa, bijna onmerkbaar. Zo was ook zijn
leven, zacht en onopvallend, maar boordevol zory en stipte
toewijding.

Elske had ., Maurizeke,, amper vijf dagen tevoren ver-
jaardagsbloemen gebracht. Het was een intens moment en
*Ninineke, had proberen uit te leggen dat het vreugdetranen
waren. I'ranen om Maurice, ook nu, uiting van gemengde
gevoelens : droefheid om het gemis, diepe dankbaarheid om
wat geweest is; een groeiende verbondenheid in goede en
kwade dagen met zijn Victorine, tweeenveertig jaar wel en
wee, met zijn Alma en haar gezin, met zovelen op het werk
en op de gemeente.

Ik wist niet dat ik zoveel vrienden had, zei “ Smetje ..
tijdens zijn laatste ziekteperiode en inderdaad. omdanks

]

zesticn juar Gents verblijf waren de Uitbergenaars hun ge.
wezen gemeenterandslid niet vergeten,

We hebben veel miserie verkocht. maar we zijn heel
gelukkig geweest. zo vatte Victoring het samen, enkele uren
na zijn stille afscheid.

Mneke. ik honr wvader nigt meer, 3.n'ikt: Alma even na
de laatste adem. Ik hoor hem niet meer.. je hoorde hem niet
zo vaak, Stil van natuur, stil gewarden door knagende mi-
graine en maagpiin, stil geworden door oorlogsherinnerin-
gen, waarbij hij, toen als man van de wet, zoveel onrechi-
vaardigh#id ervaarde.

Je hoorde hem niet veel. je voelde hem des te beter aan.

Een man uit #én stuk, esn vakman-stukadoor van een
benijidenswaardige nauwkeurigheid en stiptheid, een intens
mens om niet te vergetzn,

Maurice, we zullen je missen, meer nog wellicht dan we

het nu kunnen beselfen, maar bovenal ervaren we grote
dankbnarheid, want....

het geloot
dat je daden sierde
heesft ons gesterkt

de goedheid
die jif doorleefde

heeft ons mild gemaakt
de stille trouw

die je kenmerkte
wijst nns de weg

de eenvoud

die je was

heeft hart o5 hand geopend
Vo alles wat Maurice voor ons mocht zijn en doen,

danken wij U, hemelse Vader,

Omdat I bent gekomen om hier afscheid te nemen, om
hem witgeleide te doen naar het Vaderhuis, Danken .
Mevrouw Victorine De Smet - Van den Bogaert.
Mevrouw Alma Pollliet - De Smet,

e Heer Luc Polfliet.
De Familie.

d'Overmeerse drukkerij, H. D'hooge-Bontinck



