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Moeder, gij hebt ons in uw leven
toch zoveel gegeven

Moeder, gij hebt tijdens uw bestaan

toch zoveel voor ons gedaan
Moeder, gij had toch steeds zoveel geduld

vergeef ons onze schuld
Moeder, gij zijt nu heengegaan

uw herinnering zal nooit vergaan.
Heer, leid haar bij de hand

in Uw Beloofde Eeuwige Land.

Heden is van ons heengegaan
MEVROUW

Martha DE SMET
weduwe van de heer Florimond DRIEGHE.

Geboren te Zele op 27 juni 1910 en
overleden te Lokeren op 17 november 1994,
Gesterkt door het sacrament der Zieken.

Lid van KVLV.

Lid van de kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Lid van Kerk en Wereld.
Lid van Ziekenzorg.

De families DE SMET, DRIEGHE, BLANCQUAERT en VAN
DEN EECKHOUT danken voor je gebed en voor j@

wawIRGERER e/ d8 rouw

Van dierbaren afscheid nemen, doet ons verdriet.
We zullen haar vriendelijkheid missen, haar gezel-
lig gesprek.

Innerlijk echter kennen we ook een diepe tevre-
denheid, om al het goede dat we voor haar in haar
oude dag mochten doen.

We danken haar voor alles wat ze, met vader, voor
ons deed. Ze |leefde mee met de parochiegemeen-
schap, met het liet en leed van haar medemensen.
Eerbiedig ontving ze elke hoogdag de communie
thuis en ze bad veel.

De 17e stierf vader.

De 17e ging ook jij van ons heen.

God, neem haar op in Uw huis. Jij maakt alles
goed. Laat haar delen in Uw volle geluk.

Schenk haar Uw rust en vrede. Zorg dat haar kin-
deren en kleinkinderen moeders beeld in hun hart
bewaren. Ze was tevreden en gaarne bij ons.

Ze hield veel van haar kleinkinderen, die met haar
zorg en liefde in hen verder leven.

Laat ons haar gedachtenis eren in onze mis en
gebed.

Ook haar familie en vrienden zullen haar zo geden-
ken.

Begral. Van Cleemput - Hoogewys Dirukk. EVL









