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De God van ons leven,
is de God van ons sterven,
is de God van ons eeuwig hiernamaals.
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Haar vreedzaam gedenkend bidden wij voor

Mevrouw MARTHA DE SMET

weduwe van de heer

ALFONS DE VLEESCHOUWER

geboren te Overmere, op 18 februari 1399 en haar
tijdelijke leven heeft neergelegd in Gods barmharti-
ge liefde om binnengeleid te worden in hel Eeuwige
Vaderhuis te Zele. op 17 oktober 1975.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken,
Lid van de Boerinnengilde en de confrerie v h H. Hart

—_—

Stammend uit een kristelijk geslacht was
haar geloof toonaangevend in alles wat zij deed
Haar gezin was het werkterrein waar zij zich
door God geplaatst wist om zijn liefde door te
geven. Zij deed het met sterke trouw en een
even sterke werkkracht.

Deze schone deugden van geloof en werk-
zaamheid vormden de fundamenten van haar
moederschap. Ze beleefde het als een dierbaar
bezit dat aangroeit naarmate men er van deelt.

Moeder heeft hard moeten werken in het
leven ; de zorg om de boerderij en haar gezin,
maar haar grootste bekommering ging eerst
naar de vervulling van de godsdienstplichten
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en de kristelijke opvoeding van haar kinderen,
Daarom durven wij voor haar de woorden
aanhalen uit de misliturgie : Toen hoorde ik
een stem uit de hemel, die sprak : Schrijf, za-
lig de doden, die in de Heer sterven. Van nu
af aan, zegt de Geest, zullen zij uitrusten van
hun zwoegen, want hun werken vergezellen
hen.

Beminde kinderen, kleinkinderen én fami-
lieleden, ik dank u voor uw zorg en genegen-
heid. Vergeten wij elkander niet in trouw
gebed.

Heer, geef haar de eeuwige rust,

Voor Uw blijken van genegenheid, uw kriste-

lijk medevoelen en vroom gebed, danken U
van harte:

De families DE SMET,

DE VLEESCHOUWER,

DE MEYER

en BUYLE.

Begr, Louis Roels-Rombaut, Margote 71,
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