Marie Josepha De Smet

Geboren op 09-02-1891 te Smetlede
Overleden op 27-07-1978 te Oostende
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie DE SMET

weduwe van de Heer

Frans ROELANDT

geboren te Smetlede op 9 februari 1891 en god-
vruchtig overleden in het Algemeen Zickenhuis
H. Hart te Oostende op 27 juli 1978.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Enkele uren voor haar afsterven ontving zij met
volle verstand de laatste sacramentele zegen. Zij
overschouwde nog eens haar leven en had een
diep gevoel van dankbaarheld jegens God, da
Algoede. Het was nu haar verlangen te sterven,
om.. naar de hemel te gaan,

Haar schone dood was de waardige bekroning
van een goedgeleeld leven. Haar huiswerk deed
ze regelmatig en verzorgd, zelang haar krachten
het toelieten. Steeds bleel ze mild, vriendelijk,
korrekt, omdat ze steeds eerlijk het goede heelt
betracht. Er leelde dankbaarheid in haar, voor
allen die haar goedheid hadden betoond, gedu-
rende haar leven, in haar ouderdom en zickle,
aan haar steribed. Die dankbaarheid ging vooral
naar haar goede Zuster Omerine, naar haar lisve
familieleden, naar haar oprecht goede buren.
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Met openheid voor 't laven heeft zij geleefd,
bewonderend, meevoelend, meelevend met de men-
sen om haar heen, voor ieder een groet, een goed
woord, een pittig gesprek, veelal gekruid met
zachte humeor,

Zi] was een biddende vrouw, met een rotsvasl
geloo! in haar Heer en God, met een grenzeloos
vertrouwen in haar Moeder Maria; zo hebben we
haar gekend, geeerd en van haar gehouden. Haar
reislust leidde haar vooral naar gekende bede.
vaariplaatsen. Zij ging ook graag ler kerke. Haar
gelool hield haar recht in de beproevingen, niet
het minst bij het plotse afsterven, nu haast 20
jaar geleden, van haar goede echtgencot.

De lamilies :
DE SMET, ROELANDT, CASTEELS en
SCHOEFFER,

danken U voor de blijken van kristelljke
deelneming In hun rouw.
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