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Mijn ziel prijst groot de Heer,
want [ij - die machtig is

heeft grote dingen aan mij gedaan,
(Lk. 1/48-49)

t In de vrede van Kristus ruste de ziel
van Mevrouw

Maria Gabriélla DE SMET

weduwe van de Heer
Edward MEULEMAN

geboren te Overmere op 18 mei 1891 en er
godvruchlig overleden op 28 augustus 1968,
Gesterkt door de laalste HH. Sacramenten,
Lid van verscheidene genootschappen.

« De grootheid van een ziel laat zich meten san de
kracht van haar liefde !» Meat dit woord van Sint
Bernardus kunnen wij vredig afscheid nemen van
onze dinrbare afgestorvene die in hear leven niets
anders heefl belracht dan Gods' liefde in haar le
doen groeien en haar in daden om e zellen.

Niet dat Maria tot vele grote dingen in stasl zou
zijn geweest. Wie haar van nabij hebben gekend
weten dat Maria eerder bescheiden en eenvoudig
leefde en zelfs de laatste jaren vrij teruggetrokken,
wat echter nog niets afdeed aan de fijngevoeligheid
en de welgemeende attenties van deze in - geluk-
kige vrouw.

In een voortdurend bewustzijn van Gods' nabijheid
healt Maria geen dag geleefd zonder gebed, geen
uur zonder Godsvertrouwen. Vooral O. L. Vrouw
was tot in de lange pijnlijke uren van haar ziekbed
haar laatste toevlucht waarin zij tem wvolle haar
hoop had gesteld,

Hoe gelukkig moet voor haar thans de zekerheid
zijn, voor allijd le mogen leven in diezelfde Gods-
vrede waarmee zij hier op aarde reeds wvrij ver-
trouwd was geraakt,

Toch was er naast haar vrlj ullgesproken Godslief-
de geen afwezigheid aan oprechte mensenliefde.
e talloze goede werken aan paters en priesters,
missiezuslers en andere zijn het mooiste bewijs van
de daadwerkelijke mensenliefde van deze diep-ge-
lovige vrouw. Het moge voor allen, lamilie zowel
als vrienden een gelukkige gedachle zijn le weten
dat Maria zich vrienden maakte door haar goede
werken. Mochten dan ook allen die haar van nabij
hebben gekend en tot op haar ziekbed hebben ge-
volgd, getroffen worden door de edelmoedigheid
waarmee zij haar leven heeft geleefd, deels als een
rijke gave uit Gods' hand, deels ook bekommeard
om het welzijn van nl hsar modemensen. Haar
heengaan is voor ons een wegwijzen naar een
nisuw bestaan waarop Maria steeds heeft gehoopt
en waarin zij ons voor altijd is voorgegaan, nu zij
rust in de vrede van haar Heer.

Vaarwel aan allen die mij door hun vriendschap in
mijn eenzaamheid hebben bijgestaan.

Uw deelneming bij het verlies van haar,
die ons zo dierbaar was, schonk ons vee]
troost en uw gebed was een kostbare hulp
voor onze walbeminde overledene,

De families DE SMET,
MEULEMAN,
WIERINCEK,
DRIEGHE.

Drukkerij D'hooge-Van de Sompel, Kalken.



