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Zo staat eenelk eens op het pad ten einde
nabi] de boomgrens afgezonderd zonder
gelede of leidsman voor het groene donker
waarin de toegangswegen weer verdwijnen.

(A Van Wilderods)

Bewaar in uw hart de vriendschap
en de genegenheid van

JULIENNE DE SMET
weduwe van René Van Eeckhout

Zij werd geboren te Overmere
op 16 augustus 1912
en ging naar haar Schepper terug
te Gent op 24 juli 1992
gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

De families DE SMET, VAN EECKHOUT, BRACKE en
VALCK
danken U voor uw medeleven en gebeden.

AAN MIJNE MOEDER

O Teergeliefde vrouw ! nog zie ik U gebogen,

Met grijzend haar, vermoeid, voor mijne blikken treden,
Zoals ik U vaak zag, in 't kinderlijk verleden,

Helaas, te snel, te snel, voorbij mij heengeviogen !

Wat hebt gij, Moeder, veel geleden, veel gebeden,
Gezwoegd, gezorgd voor mij ! Wat tranen aan uw ogen,
Wat offers aan uw hart heb ik gekost | Hoe wogen
Loodzwaar, loodzwaar op U des levens moeilijkheden.

Zoo heb ik U gekend: gedrukt, vergrijsd door zorgen,
En ik, lichtzinnig kind, ik speelde in rozendreven !
Tot eindelijk de dood me ontdekte, wat het leven

Zoo lang, zoo schuldig lang, voor 't harte had verborgen.
O Toen heb ik geweend ! Maar op dien droeven morgen,
Zag ik een zoeten lach uw bleek gelaat omzweven.

{Kapalaan Binnewiertz)
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