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" Weest waakzaam,
want gijf kent dag noch uur, ™

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Julien DE SMET

Zoon van de heer Alfons De Smet (1)
en mevrouw Helena Vermaeren

Geboren te Lede op 26 april 1949
en plots overleden te Wichelen
op 4 februari 1994
gesterkt door de H. Sakramenten

{in extremis),

De families
DE SMET, VERMAEREN, EN VAN DE MEIRSSCHE
danken u voor uw medeleven.

Wij treuren om u, Julien, gij zijt ons zo
plots ontvallen.

Wij hebben verdriet Julien, gij zijt voor ons
een beste broer en voor ons moeder
waart gij een steun en een hulp.

Het doet ons zulk een pijn, Julien, nu wij
uw aanwezigheid in ons midden moeten
missen.

Uw plotse overlijden doet ons inzien dat
wij het leven hier op aarde niet in eigen
handen hebben, dat dit leven zo kwets-
baar en zo breekbaar is, en dat alleen het
goede dat wij van u, Julien, mochten
ontvangen in onze herinnering blijft voort-
leven.

Wij danken u, Julien, uw moeder, broers
en zussen en uw vrienden allen, om uw
vriendschap en uw genegenheid.

Nu zijt gij opgencmen bij ons Heer, en
samen met uw vader en met lvo, zult gij
over ons waken en voor ons zorgdragen.
Dank u wel Julien.

Rouwl. L. Rosls-Rombaut » druk brabo  wichelan



