JuliaMaria De Smet

Geboren op 29-04-1894 te Wanzele
Overleden op 23-07-1993 te Wanzele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Zij bleef een schone oude vrouw
tot in haar hoge jaren.
Haar moederhart bleef blij en trouw
een diep geloof bewaren.
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Vroom aandenken aan
MEVROUW
Julia De Smet
weduwe van de Heer EMIEL CLINCKSPOOR

Geboren te Wanzele op 29 april 1894 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 23 juli 1993,
Ze werd gesterkt met het sakrament van de
ziekenzalving.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden.

Zachtjes, bijna onmerkbaar, is onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder van ons heenge-
gaan. Stil en gelaten, met een diep en groot geloof,
aanvaardend Gods heilige wil.

Afscheid nemen doet altijd pijn. Het is moeilijk om
deze vrouw die ons zo hief en dierbaar was uit onze
handen te geven en ze toe te vertrouwen aan Gods
eeuwigdurende lielde.
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Toch zal de dankbaarheid een echte troost zijn in
ons verdriet,

Dankbaar omdat wij onze lieve moeder zo lang bij
ons mochten houden.

Dankbaar om alles wat zij ons leerde
Dankbaar om alles wat zij voor ons was en voor ons
deed.

Haar beeld zal blijven leven in ons hart.

Haar wijze woorden.

Haar diep geloof en vertrouwen in onze hemelse
Maria. Wij zullen haar voorbeeld nooit vergeten.
Goede God laat onze lieve moeder nu rusten bij U.
Laat haar na een lang en mooi leven voor altijd thuis-
komen in uw hemelse woning waar er plaals is voor
velen,

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, graag hadden we mijn honderd jaar gevierd,
het heeft niet mogen zijn, maar hierboven zullen we
het samen vieren met vader.

Ik bedank U om de grote vriendschap en gebor-
genheid die ik bij U allen mocht ontvangen, in het
bijzonder bij ons Lea en Paul, die mij alles gegeven
hebben wat ik maar wensan kon.

Onze Lieve Vrouwke, bid voor haar,

De families De Smet, Clinckspoor, De Lannoy en
Kuppens danken U oprecht voor uw gebeden en
medevoelen.

Begr. De Ras, Lede, Tel. (053)800808
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