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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.
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Donatus en Beatrix Van Raemdonck,

geboren te Smetlede, den 25 November 1847 en aldaar
overleden den 11 Januari 1935,

versterkl door de H.H, Sacramenten der stervenden.

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xave-
rius, van de Confrerién van 't H. Hart en H. Barbara.

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.
Ook is hij ontslapen, het einde van zijn sterfelijk le-
ven aanschouwende met die kalmte, die gerustheid,
die voor degenen die tot God gaan, de kostelijkste
der gratién is, en voor degenen die blijven de zoetste
der vertroostingen. H. Aug.

Hij was een man van geloof, waarlijk goed en wvol
zoetaardigheid, matig en geregeld in zijn zeden, vreed-
zaam in al zijn wegen ! De wet der waarheid rustte
op zijn lippen en hij wandelde in de rechtvaardigheid.

Act. XI, 22

Beminde bloedverwanten, hebt dank voor uwe =or-
gen. De dood scheidt ons van elkander, doch slechts
tijdelijk want de hemel zal ons voor eeuwig vereeni-
gen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
R. I. P.

Drukk. A. De Canck, St-Lievens-Houtem.






