Herman Frans Louis De Smedt

Geboren op 26-11-1895 te Sint-Gillis-Dendermonde
Overleden op 18-10-1969 te Aalst
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Zy die het goede deden zullen opstaan

+

BID VOOR DE ZIEL VAN
De Heer Herman DE SMEDT

weduwnaar van Mevrouw
ADOLPHINA MARISSEN

geboren te St.-Gillis (Dend) vp 26 novem-
ber 1895 en godvruchtiz ove leden te Aalst
op 18 oktober 1969.

Voorbereid door de HH. Sacramenten,

Het is wel droevig er aan fe denken, dat
deze man, die vroeger zo onvervaard en
kranig honderden daken beklom om er de
schalién te gaan plaatsen, nu sinds jaren zo
hulpeloos en ziek was geworden, dat hy
tenslotte niet meer van zgn stoel kon op-
staan,

Eo toch was hij steeds de opgewekte moe-
dige meps gebleven, die deed wat hij kon,
en zo weinig mogelijk anderen tot last wil-
de dienen.

Sinds het heengaan van zijn goede echige-
note, was het leven hem zeer hard en zwaar
geworden. Hij toonde zich ook sterk en
christelijk in het lijden, zodat deze dood
voor hem zeker een wverrijzeniz betekent
voor een gelukkige eeuwigheid.
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* Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
dank u oog voor de zorgen en het hulpbe-
toon, waarmee ge mijn ziekte en min oude
dag hebt verlicht.

Een vaarwel aan alle familieleden en vrien-
den: Blijft ons gedenken in uw gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ons lockome
Uw Rijkl ™

Mr en Mevr. Frans De Smedt - Spruyt,
kinderen en kleinkinderen,

MrenMevr., Emiel Van Hauwe-De Smedt
en kind,

danken U voor de blilken wan innig mee-
leven in hun rouw en voor uw vrome gebe-
den.

drukkery van uytvanck beslare.



