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«Heer peef hem de eeuwige rust, en het
eeuwige Licht verlichte hem.» (Rit Rom.)

.l..
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Vital Polydoor COPPENS

echtgenoot van Mevrouw
Rosalie MOREELS

geboren te Viierzele, op || Maart 1878 en aldaar
godvruchtig overleden op 6 Maart 1955, gesterkt -l-
door de H. H Sacramenten der stervenden,

«Denk er aan mens, dat ge stof zijt, en tot stof
zult wederkeren.»

Met deze korte waarschuwing brengt de H. De famrlfe COPPENS,
Kerk elk jaar opnieuw, op de eerste dag van de De familie MOREELS,
Vasten die we nu terug doormaken, aan het ver- De familie WAUTERS,
stand van elke sterveling, dat de mens niets méér De familie MAEGERMAN
is dan 'n handvol stof en as. ;

De Vaster is de tijd van versterving: sterven
aan onszelf, aan onze eigenliefde, om beter God

te naderen.

. t.n ; SR Danken U voor de gebeden en
Vader is gestorven, en is nu bij zijn Schepper s ; :
en Verlossar, blijken van deelneming hun be-

Als een goede, zachte en vriendelijke mens toond in hun rouw.

heeft hij vele jaren op aarde mogen deorbrengen.
Z4 is hij ook heengegaan ; zacht en zonder kla-
gen, goed voorbereid op zijn dood.

Dierbare Echtgenote, Kinderen en Familia-
leden, hebt dank om uw trouwe liefde en goede
zorgen waarmede gij mij hebt omringd.

Bidt voor mij, en tot weerziens hierboven.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht,

Ui.tt M. Van Der Biest, Vlierzele, Drukk. De Brauwer, Daorp, Qordegem
L EEE————————————




