Vaentine Coppens

Geboren op 02-04-1893 te Outer

Overleden op 13-03-1961 te Ninove
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Quze Vader die in de Hemelen zijt
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BIDT VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Valentine COPPENS

Weduwe van
Vietor VAN LONDERSELE in le huwelijk,
en van Theoliel GEEROMS in 2e huwelijk,
veboren te Outer, op 2 april 1093, en god-
vruchtizg overleden te Ninove np 13 maart 1961

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.
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Voor alles is er cen tijd en alles onder de
Hemel gaat voorblj op zijn tijd.

Er is een tijd om geboren te worden en een
1ijd om te sterven, een tijd om le plarten, en
cen tijd om het geplante wit le roeien ... ecn
tijd om af te breken, cen tiji! om op te bouwen,

Wat hlijft de mens over van zijn werk, viji-
tig jaren zijn zo viug voorbij! En toch hecft
zij hard gewerkt enveel gedrazen en sterk
geleden. Laten wij daar van leren, terwijl er
nog tijl is. doe alles goed want God is de
loner van het goed en komt altijd op zijn tijd.

Hier past het te bidden: ja veel te bidden
om kracht en raad, “Ecuwige Vader, ik offer
U op het allerkostbaarste Bloed van Onze
Heer Jezus - Chrisius, tot withoeting van mijn
zouden, tot bijstanmd van de zielen nit het va-

wwiREGLR N voor de bekering van de zondaars.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie
(Giij allen die mij dierbaar zijt, hebt dank om
uw penegenheid. Helpt elkander in uw verder
leven. Bidt voor mij.

Akte van Gelnof, Hoop en Liefde. 9. T q.ail.

Een milde troost waren ons uw blijken
van Kristelijke deelneming en genegenheid,
betoond bij het aisterven van haar dic ons
zo dierbaar was; daarom danken wij n innig.

De familién

Coppens, Van Londersele
en Geeroms.
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DRUKKEMI EXCELESIDOR OHKESERM



