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Geboren op 25-09-1908 te Vlierzele
Overleden op 19-11-1965 te Epineuse (Fr)
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«Niemand kent dag noch uur» (Evang.)
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VROOM AANDENKEN
van Mijnheer

SYRENE COPPENS

echtgenoot van Mevrouw

CELINE DE WANNEMAKER

geboren te Vlierzele, op 25 september 1908 en bij
een werkongeval om het leven gekomen te
Epineuse in Frankrijk. op 19 november 1945.

De mens kan zijn dagorde schikken, hij kent als
arbelder zijn dagelijks werk van buiten, nu dat en
dan dat en toch wordt hij plots uit dat arbeidsleven
weggehaald. De mens wikt maar het s God die be-
schikt. Wij hebben ons leven niet in handen, wij
kregen het uit Gods handen en wij moeten het aan
hem teruggeven, de één viceg de ander later Het
voornaamste is dat wij het Hem schoon aanbieden :
aen leven vol schone daden, een leven waarin dat
wij onze zondagsplichten trouw wvervulden, een
leven gevuld met grote liefde voor vrouw en kin-
deren. Het leven van deze betreurde werkman
was hiervan een getuigenis,

Heer, aanvaard de ziel van uw goede dienaar
en neem ze op in Uw Rijk van liefde en vrede. Laat
ons bidden, wij bidden U, verhoor ons.

Mijn beste familieladen, broer en zusters, wat
is het leven toch broos en varacmkali]k. Blyft alujd
eensgezind onder elkander, bidt voor mijn zieleza-
lighetd. Ik dank u allen die mij dierbaar waart en

zeg u geen vaarwel. maar een tot blij weerziens bij
de Heer.

Mijn Jezus, barmhartighetd.
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De familién Coppens, De Wannemaker,
Remory en De Clercq,
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