André Van De Velde

Geboren op 24-02-1935 te Schellebelle
Overleden op 07-06-2001 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Wie een schoon leven leidde,
gefuk gaf aan anderen
sterft nooit helemaal,

.l.

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

André Van de Velde

echtgenoot van mevrouw Erna De Corte

Geboren te Schellebelle op 24 februari 1935
en godvruchtig overleden in het AZ. Sint-Blasius
te Dendermonde op 7 juni 2001,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid van de bond van gepensioneerden

De familie
dankt U voor uw medeleven en uw gebed.

Zpals de golven breken op het strand,

zo wordt het menselijk leven gebroken door de jaren. -
De lasten van het leven, de Komuner, ziekte en lijden
doen hun werk en breken de weerstand.

In de volle kracht van het leven was er het werken

om hert dagelijkse brood bij de BBL.

André werd niet van leed gespaard :

4 jaar geleden heeft hij zijn zoon Alain

ten grave gedragen, na een dramtisch ongeluk.

En 3 jaar geleden werd hij zwaar ziek en gehandicapt,
waardoor zijn leven zich beperkte tot bed,

rolstoel en zetel.

In het rusthuis werd hij goed verzorgd en dagelijks
omringd door de liefde van zijn vrouw,

van Vanessa en Keanu.

Nu moeten we alles in handen geven van de Schepper.
Zo is het leven van deze dierbare man,

vader en grootvader tot voltooiing gekomen.

Biddend brengen we in herinnering alle tekenen

van goedheid en liefde die hij ons naliet.

We vertroowen hem nu toe aan Gods barmhartige
licfde.

God, bewaar hem in uw en onze liefde voor ecuwig.
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