Henri Coppens

Geboren op 06-11-1896 te Lede

Overleden op 08-07-1976 te Aalst
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tk ben de verrijzenis en het leven, al
wie in nij gelooft, zal eeuwig leven.

1.

Dit weze een dankbare herinnering
aan de Heer

Henri COPPENS

weduwnaar van Mevrouw
Nazarine Bogaert

geboren te Lede op 6 november 1836

en godvruchtig overleden te Aalst op

B juli 1976, gesterkt door het Sakra-

ment van de zieken en de Pauselijke
Zegen.

Gewoonlijk sterft de mens zoals hij
geleefd heeft, de dood van onze dier-
bare overledene was het einde van het
leven van een goed mens en een over-
tuigd kristen. Het zijn niet de uiter-
heden als rijkdom en invloed, die ons
gelukkig maken:; wij zijn wel groot en
gelukkig, als wij dag aan dag mis-
schien onopvallend trachten onze
plicht te doen in het gezin, in ons be-
roepsleven.

Dat men een overtuigd kristen is, be-
wijst men niet door woorden, maar
wel in goede en kwade dagen met de
Heer, door het leven te gaan.
Ziin_langdurige ziekte, andere zware

beprcevingen maskien hem niet ver-
bitterd. Hoe dankbaar was hij niet bij
de kleinste attentie.

Teerbeminde kinderen en kleinkinde-
ren, blijit steeds het voorbeeld van
uw cuders indachtig, uw geluk was
ons geluk en bidt voor ons.

Beste dank ook voor het personeei
van het St-Elisabethziekenhuis en aan

allen die veor mij goed geweest zijn.

De families : Coppens, Bogaert,
Vlaeminck en Temmerman,
danken voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.
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