Helena Coppens

Geboren op 16-02-1913 te Eeklo

Overleden op 09-11-1954 te Eeklo
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Biddend gedenken wij dankbaar
de ziel van

MEVROUW

Helena Coppens

Weduwe van de Heer
Eugeen Missinne

Geboeen te Ecklo op 14 februari 1013
en ¢f overleden op 9 november 1954
uoartien van de h smakesssenter der zieken

Hr ¢n Mw Jackie en Denise Cooman-Mimlnee
Hr en Mw Roberr en Berndee Bastien- Missinee

Hr ¢ss Mw Frank on Nadine Van De Wynckel -Cooman
en zoontj: MNiek

Jongeheren Nico en Flip Dasticn
De famtlies Coppens, Musinne en  De Viiendt

danken U voor de blijken
wwaindekenbe van deelneming en gebed.

Wij krijgen het levan als een heerlllke gave
uit God=s handen om het Hem na vericod van
jaren terug te geven. verrijkt asn verdiensien.
gosdhaid en liefde. Zo komt elke meons geread
voor de eeuwigheid.

Haar leven lang hesft Helena gaweckt en go-
zorpd, in da2 eenvoud en de stilte van hst da.
galijke  bestaan. Zonder grote woordon, maor
met ean groot hart heelfl ze haar echige;oot
en haar kindaren gelukkig gamaakt. Qok els
vader gastorven was, en els d2 kinderen het
huis wit waren, bleven een ha-telijk wozrd,
eon vriendendienst en gastwrijheid doodgewons
dingan.

Haar einde Is ta plots gekomén om nog eans
vdank u»> te kunnen zeggen. Maar God dozt hat
in onze plaats : Kem binnen In de vreugda
van v Heers zegt Hi).

Wij willeon God blilven dankzeggen om hasar
cenvoud, hagr gelgof, haar schona ka“ten. En
wi] bldden Hem wvol vertrouwen dat Hij haar
meage cpnemen in zijn ceuwlge vreugde.

Mis H.Bacbira, dekenale ketk, op woensdag 19 dec. "84
om 19 uur.



http://www.indeken.be/

