Fredy Coppens

Geboren op 19-06-1967 te Dendermonde
Overleden op 24-11-1992 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Geheel onverwacht is van ons heangegaan

DE HEER

Fredy
COPPENS

Zoon van wijlen de Heer Herman COPPENS
en van Mevrouw Nicole HEIRWEG.

Geboren te Dendermonde op 19 juni 1867
en godvruchtig overleden in het
Stedelijk Ziekenhuis te Dendermonde
op 24 november 1892
Gesterkt doer de H.H. Sacramenten.

De families COPPENS en HEIRWEG
danken U voor uw gebed en uw medeleven in hun rouw

WWW, INOQEKEN.DE

Lieve Fredy,

Je was mijn enige jongen

an onze bovenbeste broer

je ogen, vol levenslust

zijn nu gesloten, in eeuwige rust.

Jouw leven was een sireven

naar het verwezenlijken van een mooie Zaak
en ..., N0g maar cnlangs was je doel berekt
als plots je jonge hart bezwijkl.

In maart dit jaar nog

waren wij reeds alleen gebleven
zonder onze lieve Pa

toen heb jij, met trouwe inzet

ons zdveel moed en steun gegeven.

Nu ..., in ons niet e omvatten groot verdriet
begrijpen we jouw heengaan niet,

of heeft God je misschien opgewacht

en nu bij onze Pa weer saamgebracht 7

Je ma, je zussen, allen zullen we je missan.

Mijn lieve ma, zusters, schoonbroers en lamilie
en gij mijn lieve vriendin,

de mensen gaan nu weer

de dag van hetl kleine Kerstkind tegemoet.

Als je dan ook, door de heldere Kersinacht gaat

voel je dan niet alleen.
Want weet je, mijn geliefden ;

Boven de sterrenhemel is altijd iemand die naar je

glimiacht.
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