Florina Lisberga Coppens (geboren M oortgat)
Geboren op 03-10-1901 te Appels

Overleden op 14-02-1998 te Appels

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Sterven is niet het leven variaten,
maar overgaan lol hel esuwig leven.

T

GEDENK IN EEN VROOM GEBED

MEVROUW
Florine COPPENS

Weduwe van de Heer
Petrus DE DECKER.

Geboren te Appels op 3 oktober 1901 en er
thuis overleden op 14 februari 1598,
gesterkt door de gebedan van de H, Kerk.

Lid van Ziekenzorg.

De families

COPPENS, DE DECKER, MOORTGAT,
OTTERMAN en aanverwante families
danken u voor uw gebed en uw medeleven,

www.indeken.be

De diertbare overledens heeft een hoge ouderdom
bereikt en alle dagen van haar leven waren goed
besteed, Zij was een slerke wrouw die mel veel
inzet en liefde heeft gewerk! en gezorgd voor hear
gezin. Zij hesft ruimschoots haar deel gehad van
zorgen en legensiagen, De zwaarste siag was on-
getwifeld de dood van haar zoon. En toch .... haar
gelool en haar optimisme haalden het en na een tixd
kon ze weer zingen en bidden.

Kenmerkend voor haar was, dat ze sleeds begaan
was met! anderen. Ook al had ze het zell niet te
breed, loch was ze sleeds beresd om wal ze had, te
delen met mensan in nood. Uiteindelijk was ze voor-
al dankbaar om de lielde en de zorg dis ze boslen.
dig mechl ondervinden, om de schone oude dag
che haar door de kinderen en klsnkindaren werd
bezorgd. In het gezin van haar dochier had ze de
laatste jaren een thuis gevonden en daardocr kon
Zy aichzelf bagven, zels in het licht van de dood.

In stilte en cnvarwacht hesft zij ons veriaten, zondeor
gen klachl lels van een hemelse st |5 over haar
Gekomen

Ongetwijfeld was de dierbare overladens voorba-
raid op de beskssende onimeeling mel de Heer.
Door haar geloal in de verrijzenis mat Christus zegt
2i| dan ook geen vaanvel, maar tol weerziens in het
eauwsg Vaderhuls.

23 ruste in vrade bi) de Heer !


http://www.indeken.be/







