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VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW
Emma COPPENS

weduwe van de Heer
Cesar MICHIELS

geboren te Zele op 6 junl 1897
en godvruchtig overleden te Zele
op 12 februari 1979, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken.

Een hoge ouderdom maakt mild en begrij-
pend. Men aanvaardt dat de dood komt aan-
kloppen en schrikt er niet meer van op. Men
heeft zoveel geleerd van het leven dat men
ook het sterven aanvaardt.

Een goede, werkzame en zorgzame moeder
heeft afstand gedaan van dit aardse bestaan
om te berusten in het eeuwige leven,

Eenvoud, zorgen, werken, offer, bidden en
lijden, met deze woorden kan men haar
schoon en gevuld leven samenvatten.

Het stemt ons gelukkig en dankbaar, te heb-
ben beleefd hoe zij haar leven en haar gezin
heeft geleid vol kommer, zorg en toewijding
voor haar vele kinderen, edelmoedig, en
steeds bereid zich in te zetten met nooit
aflatende ijver.

Hier past geen droefheid, maar dankbaarheid.
Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
dank u voor uw liefde en genegenheid. Wie
vader en moeder eert mag rekenen op weder-
kerige eerbied en achting. Draag nu verder
Zorg voor mekaar,

Ik ga nu naar allen die ons zijn voorgegaan,
help mij door uw gebed en H. Misoffer, ik
vraag God dat Hij u allen bewaart en zegeant.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U over ons.

De families COPPENS, DE DECKER,
MICHIELS en BONTINCK,

danken U voor uw gebed

en uw medeleven in hun rouw.



