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BLIJF IN UW GEBED INDACHTIG
DE HEER

Edmond COPPENS

Weduwnaar van Mevrouw
Augusta SCHOCKAERT

Hij was geboren te Qordegem op 11 novem-

ber 1892 en overleed te Massemen op 13

januari 1970, gesterkt door de HH. Sakramen-
ten.

Zijn dochters met hun echtgenoten en kinde-
ren, zijn broer, samen met de ganse
familie,

danken U om de blijken van kristelijke
dealneming.

www, indeken be

IK GELOOF :

in de vergiifenis der zonden
in de verrijzenis van het viees en
het eeuwig leven.

Na een lang en arbeidszaam l|even is deze
man geslorven In de vrede van het meest
kristelljke gebed. Het gebed van de Heer
Jezus zelf dat hij zo gaarne herhaalde. Met
gen oprecht hart heelt hij gezegd : « Onze
Vader die in de hemelen zijt». In deze God
die Vader is, heeft hij geloofd. «Uw wil ge-
schiede op aarde als in den hemel ». Ge-
diend heeft hij God door zijn onvermoeibare
arbeid, zijn rechtvaardigheid en zijn_goed-
heid. « Vergee! ons onze schulden ». Ook hij
aanvaarde dat alle mensen vergeving en Gods
barmhartigheid nodig hebben. « Verlos ons
van het kwade ». Hij vertrouwde dat de Heer
met hem zal goed doen na dit leven.

Zo nemen wij dan op aarde afscheid van
deze man. Hij was een bouwer.

Samen in een liefde die sterker is dan de
dood bidden wij samen : « Heer, aanvaard in
Uw heerlijkheid en goedheid onze dierbare...
in het esuwige huis waartoe Gij alle mensen
roept en samen wiit brengen. Help ons te
vragen wal Gij ons verlangt te geven.
Door Kristus onze Heer.
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