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Licfje, Als ik doodga huil maar niet.

. i:_“;: rqiju verdriet alrijel sreder wezen Tk ben niet echt dood moet ie weten
un hel fouwe -

zindil fu'rl erombeen ban lpgen het is de heimwee die ik {[L'FHLT“PL

als arnien dood ben ik pas als jij die bent vergeten,

Wees niet droef als i zal heengaan,

dan zal ik I.|Il|:f‘|.I dleinl e denlien,

: en als ik doodea treur maar niet.
En ganders ook, L {‘1.'{ {reur madr niet

Ik ben niet echt dood moet je weten,
het is het verlangen dat ik achierliet,
dood ben ik pas als jij dat bent vergeten.

{Herman de Conincle)

MEVROUW Als ik deodea huil magr niet.
\ Ik ben niet echt dood moet je weten,
ChI‘IS COPPENS het is maar een lichaam dat ik achterliet,
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.
221 juli 1949 - + 19 december 2002 (Bram Vermeulen)

Dre familie dankt u van harte voor uw medeleven,
Een vrouw, een moeder, een oma, een dochier,
een zus, een vriendin,...
ww.indeken be @M ROOIL 18 vergeten, Battel - Mechelen, 24 december 2002
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