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listen to your heart

when he's calling for you

listen to your heart

there's nothing else you can do
“7 I don't know where you're going

and I don't know why

but listen to your heart
before you tell him goodbye

Cédric Coppens
zoon van Marcel Coppens en Martine Raes

geboren te Gent op 26 april 1986
en overleden te Mariakerke
ten gevolge van een verkeersongeval
op 28 januari 2006.

Bedankt voor de steun die we
_._.van iedereen mochten ontvangen.

Cé, ventje toch ... Jouw leven liep niet altijd over rozen.
Net nu je zelf je eigen weg scheen gevonden te heb-
ben, beslissen 3 fatale seconden over jouw toekomst.
Wat moet er toch door je hoofd gespookt hebben toen
je auto, waar je zo trots op was, stuurloos de ver-
keerde richting koos? Tot die vreselijke klap een
bruusk einde maakte aan je leven.

Bram en Timon hebben het overleefd. Jouw 100 andere
vrienden zullen fe, samen met hen, ontzettend mis-
sen. Net als de buren uit de straal die op oudejaar
steeds weer naar "fouw" vuurwerk kwamen kijken.
Cé-tfe, wij verliezen een stuk van anszelf, ons leven
zal nooit meer hetzelfde zijn. Het ga je goed ventje,
Jouw groot hart voor iedereen vergeten we nooit.
We houden van je, voor altijd! mama en papa

Ik zie je graag en ben trots op je. Vialérie

Hey broere, ik weet dat ik het regelmatig met je aan
de stok heb gehad, maar dat was omdat ik steeds het
beste met je voorhad. Ik zal je missen, niet alleen als
mijn kleine broer, maar ook als mijn voetbalmaatje.
Je hebt een speciaal plaatsje in mijn hart.  Olivier
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