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Zalig de zachtmoedigen
Zalig die vrede brengen, (Mattheus)

-I-

In de vrede van Kristus ruste de ziel

wan Mevrouw

ROMANIE BAUWENS

wedywe van de heer

PETRUS VAN DE WIELE

geboren te Overmere op 10 mei 1898 en in
de Heer ontslapen te Dendermonde, op 30
november 1971 ,versterkt door 't Sakrament
der zieken en de Pauselijke zegen.

Een braaf, stil en goed menske was moe-
der. Niet veel zeggen, maar eenvoudig doen
wat moet. Geen woorden, maar daden ; een
leuze, waarmee wij nogal eens uitpakken,
maar die zij eenvoudig verwerkelijkte in
haar leven. Door en door christelijk, in al
haar ziek zijn en lijden toch geduldig, één
en al goedheid voor haar gezin, en daarom
wellicht zo op de handen gedragen door
haar twee jongens.

Een menske van eenvoud, zachtheid en
deemoed. Door haar leven hier voorbereid

op het leven voorgoed bij God.

Dierbare jongens, broers en zusters,
dank vooruw zorg voor mij. Vooral Albert
en Godelieve, die me zo flink bijstonden tij-
dens mijn ziekte. Dank ook aan het perso-
neel van de geriatrie, C.0.0. Dendermon-
de, voor al hun goede zorgen.

Heer van alle goed, verleen moeder de

eeuwige vreugde, die Gij voor haar bereid
hebt.

Maria, Moeder van God en ook onze
Moeder, wees haar voorspraak bij God

De families Bauwens,
Van Brussel,
Van de Wiele,

en Linter,

danken U zeer harlc!ii[{. voor e
troostvolle |‘.~|iif-c:~n van deelne

ming en g-.*lwrlt!n.
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