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Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.

T

Wi danken de Heer voor het rijkgevulde
leven en voor de eeuwige vreugde van
MEVROUW

Antoinette, Zulma COPPENS

weduwe van de heer

Lucien, Maurice DUSSAERT

geboren te Moerbeke-Waas, op 26 juli 1892
en er overleden op 29 maart 1976,
voorzien van de sakramenten der zicken.

Heer, mijn God, 1k dank U voor het leven dat
Gij mij hebt gegeven.

Ik dank U, dat Gij miin ziel en mijn lichaam
rusten laat. Uw hand heeflt mi} beschermd en be-
waard.

Vergeef mijn klein geloof en alle onrecht dat Ik
heb bedreven, en help mij allen e vergeven die
mij onrecht deden.

Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming
en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis.

Heilige barmhartige Geod, Gij houdt van het

goede cn beloont hier op aarde met een gerust ge-
welen, en In de tockomstige wereld met de kreon

der gerechtigheld.
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk.
AmEen.

WINW. Indexen.be

Bien chers enfants, ne pleurez pas. Je vous
gl laissé mon cceur et j'ai emporté le votre. Ne me
cherchez pas au champs des morts ou je ne suis
pas. Leseul, le vrai rendez-vous des @mes est au

pied du Tabernacle, aupreés de Jésus vivant qui
nous unit tous en Lui. Venez-y souvent, yous (ous

quim*étes chers.
Miséricordieux Jésus, donné lui le repos éternel,

Voor uw blijken van
deelneming danken wij U
van harte,

DE FAMILIE.

Drukkerij Alfred Van Neer, Moerbeke



