André Coppens

Geboren op 22-03-1913 te Drongen
Overleden op 06-05-1990 te Gent
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,,1k ben de weg, de waarheid en het leven.”

t

Gelovend in het eeuwig leven
nemen wi] biddend afscheid van

DE HEER

André COPPENS

echtgenoot van Mevrouw Alice DEPREZ

geboren te Drongen op 22 maart 1913
en godvruchtig overleden in

kliniek De Nieuwe Bijloke te Gent
op 6 mei 1990,

gesterkt door de H., Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensionserden

van Drongen-Centrum en Drongen-Luchteren.

Mevrouw Alice COPPENS-DEPREZ,
kinderen en kleinkind
en de families,

danken U voor de blijken van deelneming
S VALY gebed.

Wij wisten dat het hart van André fel verzwakt
was, maar dat het 26 viug zou gaan, en het
ultieme afscheid nu al zou komen, hadden wij
niet verwacht,

André's hart en longen waren inderdaad fel
op de proef gesteld op zijn vroeger werk.
Meer dan dertig jaar had hij in de Bloem-
molens gewerk!: met nachtplocegen en hard
labeur. Hij heeft er veel afgezien. Maar hij
hield vol, voor zijn gezin, Daar wist hij de zin
van zijn leven.

Vele Jaren huwelljk werden hem en zijn echt-
genote Alice geschonken, met een dochter en
een kieinkind : Kathleen. Elke maandagnamid-
dag trok hij er per fiets naar toe, want dan
had zijn kleindochter geen les.

André leefde esnvoudig, bezig in zijn huis of
in zijn tuin, dikwijls op de baan met zijn
fiets. Zijn fiets, dat was zijn ontspanning.
Graag reed hij, als geboren en getogen Dron-
genaar, door zijn gemeente en zag hoe alles
veranderde.

Ons leven slaal immers niet stil : we worden
geboren, groeien, bouwen iets op, ... en al
te snel komt het moment van afscheid nemen,
en overgang naar het andere Leven,

Moage André daar nu thuiskomen en de hemel-
se vrede ontvangen.

Moederke Maria, wil ons helpen in deze
moeilijke dagen.



