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Onze God is geen God van doden., maar van
evenden,

In de vrede van Kristus ruste de ziel

T

Vivom aandenken aan de unster[eii]kf ziel

van de jonge heer, soldact milicien

PAUL BAUWENS

geboren te Zele, op 30 juli 1953, en bij 'n p'inliik on-
geval overleden te Zele, op zaterdag 21 april 1973,

In de stilte die nog vreemd aandoet. komen
we 10t rust. We zoeken naar een antwoord voor
de traglsche gebeurtenis, die dil jonge leven trelt.
Een jonge man, werkzaam, levenslustig, met vela
vrienden om zich heen, blij in verlof tijdens zijn
militaire dienst, wordt plols weggerukt uit dit
leven, boordevol verwachtincen, We zitten met
vragen en kunnen slechts aanvgarden, Alleen een
untwoord in geloof s mogelijk. God 1s een God
van lieide, die zells onze stoutste verwachtingen
overtreft ; die machtiger Is dan de dood, zoals we
zopas nog zeer zinvol hebben gevierd in de paas-
liturgle. Een God van levenden, niet van doden.
Hij alleen kan de diepste hunker noar geluk, die
leeft in elke mens, tenvolle bevredigen. Zo heelt
Hy gedaan door Paul tot Zich te roepen. Hel
alscheld van deze wereld, van zljn dlerbaren, zijn
kameraden thuis en in de kazerne, weegt niet op
tegen de heerlijkheid die nu zijn deel wordt.

Diert are vader, moeder, zus, dank u voor
alles wa* gij voor mij hebt gedaan. Moge de Heer
u de kracht geven dit kruls te dragen en helpt ook
elkander daarin.

Beste familieleden en vrienden, in het vooruit.
zicht van het wederzien inde ecuwlghzid, reken
ik op uw gebed.

Heer. neem dit jonge leven aan. Laat Paul nu
binnengaan In de vreugde van uw Rijk, Amen.

Uw deeineming in het verlies van hem die ons
zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene,

Wi danken U daarvaor van harte,

Cesar Bouwens-Dauwe,
Albert Van Winkel- Bauwens en kind Karin,
De fomilies BAUWENS DAUWE en BRACKE.
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