Alois Coppens

Geboren op 07-06-1900 te Eeklo

Overleden op 26-04-1991 te Kaprijke
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Dankbaar aandenken aan

De Heer

ALOIS COPPENS

weduwnaar van
Mevrouw Magdalena BOELENS

geboren te Eeklo op 7 juni 1900
en overleden in het rusthuis te Kaprijke
op 26 april 1991,

gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Hij was als het brood

waarover hij met wijd gebaar

een kruis sloeg bij het delen.

De buitenkant was ruig en verweerd
door het spel van de natuur

waarmee hij dagelijks omging.

Het vormde de diepste groeven

waarin de dankbaarheid bewaard bleef
om alles wat hij als boer en mens

heeft gedaan en bewerkt.

Maar aan de binnenkant

was hij mild en zacht

en bezorgd om oprechte eenvoud.

Zijn woorden kwamen uit het hart...

En in ieder gebaar lag een woordeloos
verlangen in dienst te staan

van zijn gezin.

Met vaste hand hield hij zijn schoon gezin,
dat al té vroeg moeder verloren was,

op de goede baan.

Zijn kinderen, Kleinkinderen

en ook zijn achterkleinkinderen

zullen in de hemel een voorspreker hebben.
Maar wij, die achterblijven,

zullen hem in dankbare herinnering

nooit vergeten.

Marcel en Anna Coppens-Goethals kinderen en
klginkind,

Maurice en Maria Verheecke-Coppens, kinderen
en kleinkinderen,

André en Godelieve Pauwels-Coppens , kinderen
en kleinkind,

Armand en Arlette Coppens-De Jonge en
kinderen,

Achiel en Agnes Coppens-De Pré, kinderen en
kleinkinderan,

danken u voor de blijken van medeleven.

Druk Van de Weestyne,



