Albert Coppens

Geboren op 29-01-1915 te Oordegem
Overleden op 01-08-1985 te Aalst
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Afscheid nemen is met dankbare handen

Lieve Pa,
jij was het hart
van de familie.

weemoedig meedragen al wat herinnering Allen, groot en klein

waard |s. wist je eensgezind
rondom jou te verzamelen,

Jouw leven was medeleven,
bezorgd zijn voor ieder van ons.

Ondanks Je "ziek-zijn"
ontbrak het je niet aan levensmoed,
je werklust was ontembaar,

Dankbare herinnering aan

Albert COPPENS

Eerbiedig, haast onverstaanbaar
SCHgea0 Vi bewonderden we dan ook
Irma ANNAERT de geduldige aanvaarding van je lijden.
Je waardering voor het eenvoudige,
Geboren te Oordegem op 29 januari 1915 en e bewondering voor de natuur,

eerde ons gelukkig te zijn,

godvruchtig overleden in de Onze-Lieve-Vrouw alles te zien als een geschenk van God.

Kliniek te Aalst op 1 augustus 1985,

Dank je pa,
g.asterht door de Heilige Sakramenten der om je oprechte liefde met moeder.
zieken, Danl} je pa, l
il i o om je steun in ons jonge leven.
Lid van verschillende godvruchtige genocot Dank je pépe,

schappen.
QOudstrijder 1940-1945.

om je fijne verhaaltjes,
om |e strelende handen,

Wij allen, danken de Heer om jou.
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeén
begeleid onze pa naar uw Zoon.
De families COPPENS, ANNAERT,

DE CRAECKER en DE VLIEGER
~ danken U voor uw kristelijk medeleven.

De namis zal gecelebreerd worden op
donderdag 5 september 1985 om 18.30u.
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